Jeroen van der Kamp

Inwoner van Rijswijk Buiten, ouder van Noah, op zijn beurt leerling van De Buit

Woon mijn gehele leven in Rijswijk, waarvan het eerste deel in Oud Rijswijk. In zekere

zin mis ik nog steeds de Herenstraat, de markt op zaterdag, en de bakker met vers
breod op loopafstand.

Mijn zoon - inmiddels 6 - is dus opgegroeid in Oud Rijswijk en dat was prima in zijn
jongste jaren, maar in de buurt waren weinig kinderen en ik stoorde me aan te hard
rijdende auto’s in een onoverzichtelijke straat. Vanwege mijn liefde voor Oud Rijswijk
was ik dan ook huiverig toen mijn vrouw voorstelde om naar de nieuwe — op dat moment
nog niet bestaande - wijk Rljswijk Buiten te verhulzen.

Ik was sowieso geen fan van nieuwbouw L ae

Een aantal punten waren echter uiteindelijk van doorslaggevend belang. Het was nieuw,
energiezuinig, in Rijswijk en het belangrijkste van alles, ik wist zeker dat mijn zoon veel
leeftijdsgenootjes zou ontmoeten, met name vanwege het feit dat hij IN dezelfde wijk
naar school zou kunnen.

Bij de aankoop van ons huis zijn we minstens zoveel aandacht besteed aan de

schoolkeuze voor onze zoon. We hebben scholen in de omgeving bezocht en we hebben

gesprekken gehad met Andre Lourens tijdens bijeenkomsten in het informatiecentrum.

De scholen In de omgeving spraken ons beperkt aan, maar De Buit wafs-eHaeg-qa-i-e:.en-_ﬁa".’f/'. nog
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had dus ook geen recensies, geen Zoover voor scholen waar we naslag werk hadden... g M _

Maar het enthousiasme van de directeur werkte aanstekelijk en de visie en lesmethodiek
sprak ons meer aan dan bij welke andere school dan ook. En ik kan me nog goed
herinneren dat ik tegen mijn vrouw zei: het is zo gemakkelijk om ‘nee’ te zeggen, maar
als wij het niet doen en niemand doet het dan komt de TIIDELIIKE school ook niet van

de grond. Dus laten we de gok nemen. En zo hebben wij ons huls gekocht en Noah
aangemeld bij De Buit.

En nu, twee jaar later zijn we blij, trots dat we in Rijswijk Buiten wonen, We genieten
van de rust als we in de tuin zitten, wij hebben nieuwe vrlenden en onze zoon heeft
ontelbaar veel vriendjes en kan bovendien buiten spelen zonder dat wij onze zorgen
moeten maken. De wijk is op een geweldige manier en autoluw ingericht. Drie dagen in
de week loop ik met mijn zoon naar school. De andere dagen doet mijn vrouw dat.



Onlangs Is gebleken dat de kans reéel is dat onze zoon voor een periode van twee jaar
naar een ander gebouw moet. Een verhuizing die ik schadelijk vind omdat

een kind rust en regelmaat nodig heeft.

Ik wil niet dat mijn zoon vriendjes en vriendinnetjes van school gaat missen.

Ik wil niet dat ik niet meer met hem naar school kan lopen

ik wil nlet dat hiy twee jaar tang NIET voigens de visle van De Buit wordt geschoold warit

in die visie is "samen” een sleutelwoord. Kinderen uit alle schoollagen die elkaar helpen
en van elkaar leren.

En mijn ‘geluk’ is dat ik maar 1 kind heb. Ik ken zeer veel ouders met twee kinderen op

deze school en waarbij nu de dreiging Is dat ze naar verschillende locaties moeten
worden gebracht.

Aan u is een vanmiddag een stuk gezonden en de inhoud daarvan is voor een groot
gedeelte juist. Er staat immers in dat wij het pedagogisch niet verantwoord vinden om de
kinderen te herverdelen. Maar wat niet klopt is:

Het beeld dat wordt geschetst inzake de communicatie Lucas/gemeente (>90 leerlingen)
Maar ook een ander zeer essentieel onderdeel, En dat is het onderdeel waar ik als ouder
erg nijdig om kan worden.

Ons is de keuzevrijheid ontnomen omdat ons nooit is medegedeeld - zowel door de
gemeente Rijswijk EN Lucas onderwljs, dat de kans bestond dat onze kinderen -
halverwege het traject naar een andere locatie - tussen de flats - zouden moeten
verhuizen. Want was me dat verteld, dan had ik wellicht een andere keuze gemaakt voor
mijn zoon. Ons is beloofd - ook door de gemeente Rijswijk (Krant!} dat ons kind in de

wijk naar een tijdelijke school kon, tot aan het moment van opleveren van de nieuwe
locatie. In de wijk.

En om deze redenen wil ik u verzoeken om alle mogelijkheden te exploreren en te
benutten om aan het gebouw bij te bouwen zodat onze kinderen kunnen blijven waar ze

nu zitten, broertjes en zusjes niet uit elkaar gehaald gaan worden en de visie en waarden
van de Buit, maar ook van de wijk bewaard kunnen blijven.



